NL Spaanse dames

COUPLET1

Vaarwel en adieu aan jullie, Spaanse dames,

Vaarwel en adieu aan jullie dames van Spanje.

Want we hebben bevel gekregen om naar het oude Engeland te varen,
Maar we hopen jullie spoedig weer te zien.

REFREIN

We zullen brullen en razen als echte Britse zeelui,
We zullen brullen en razen over de zoute zeeén,
Tot we de dieptes peilen,

in het Kanaal van het oude Engeland.

Van Ushant tot Scilly is vijfendertig zeemijlen.

COUPLET 2

We hielden ons schip tegen, met de wind uit het zuidwesten, jongens,
We hielden ons schip tegen om de dieptes te peilen.

Het was vijfenveertig vadem met een witte zandbodem,

Dus we zetten de grote ra recht

En voeren het kanaal op.

COUPLET 3

Het eerste land dat we zagen heette de Dodman,

Daarna Rame Head bij Plymouth, Start Point, Portland en Wight.
We voeren langs Beachy, langs Fairlight en Dover,

En toen koersten we op het licht van South Foreland af.

COUPLET 4

Toen werd het signaal gegeven voor de Grote Vloot om te ankeren,
Allemaalin de Downs om daar die nacht te liggen.

Laat je ankerlijn los, laat je katstopper los,

Trek je zeilen op, laat de touwen en schoten vliegen!

COUPLET5

Laat elke man drinken uit een volle beker,

En laat elke man drinken uit een vol glas.

We zullen drinken en vrolijk zijn, en verdriet verdrinken,
En hier is een toost op elke oprechte dame!
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